
 

 

 

  

Hoi Groep 8, 

Een Groep 8 heeft, in Oldeberkoop, altijd wat bijzondere activiteiten in hun laatste jaar van de 

basisschool. Dat heten tradities. Eindelijk mochten jullie het paasvuur eens aansteken…..alleen viel er 

door het virus niets aan te steken (behalve elkaar) en wat te denken van de 4 mei herdenking?  

Weten jullie wat vroeger in sommige dorpen ook een traditie was? Groep 8 ging door het dorp op 

een platte kar zodat het hele dorp groep 8 kon uitzwaaien naar de Middelbare School. 

Een platte kar…dat mag niet meer vanwege de veiligheid maar als wij nu iets gevonden heb waarmee 

het wel veilig kan? Doen jullie dan mee?.....DOEN JULLIE MEE? (jullie schreeuwen nu JAAA!). 

Wanneer Vrijdag 18 juni 

Tijd  14:20 (tot circa 16:20) 

Vertrek Schoolplein (en aankomst) 

 

Check! deze bus is geregeld met muziek (ook een chauffeur hoor….duh) en wij zorgen ervoor dat 

heel het dorp weet dat jullie eraan komen. 

Jij gaat je “carnaval” feestelijk aankleden. Maakt niet uit hoe! Hoe gekker hoe beter want dit is jullie 

feestje. We gaan lawaai maken, zingen (of iets wat er op lijkt) en/of dansen (of iets wat erop lijkt). 

We rijden alleen door het dorp en maken een ronde van max 2 uur (Molenbos niet). Woon je niet in 

het dorp? Dan hopen we dat je ouders en/of familie met gepaste afstand (Covid-19) een plekje zullen 

innemen ergens in het dorp. 

Vragen over dit feestje? Email mij even: camiel@schlatter.nl  

 

Namens het bestuur van Stichting Wel-Zijn op Dorpse Schaal. 

 

Camiel Schlatter 
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